-Persbericht-

Wij Suryoye verlangen dat er een einde komt aan de crisis rond de plaatsing van het Sayfo
monument in Enschede!

Oproep tot plaatsing van een Sayfo monument onder de naam van onze gemeenschap, de
Suryoye, en met het logo zoals officieel uitgedragen door onze kerken.

Uit de media hebben wij vernomen dat burgemeester Roelof Bleker, in een brief aan de
gemeenteraad van onze stad Enschede, het besluit voor de oprichting van een monument voor de
Sayfo Genocide van 1915 heeft ingetrokken. Stichting Suryoyo Media Foundation is diep
teleurgesteld en bedroefd door dit nieuws: het Sayfo monument in het Volkspark zal er vooralsnog
niet komen.

Het uitblijven van een gemeenschappelijk monument bijt als zout in onze wonden. B&W,
raadsleden en ambtenaren kennen de gevoeligheden binnen onze Enschedese Suryoye
gemeenschap maar al te goed. Het is daarom niet juist om een dergelijke ernstige beslissing —
over een historisch feit dat de diepste essentie van onze Suryoye gemeenschap raakt - over te
laten aan naamfanaten die zich verschanst hebben op de dogmatische, doch marginale flanken
van onze lange en rijke culturele geschiedenis. Ondanks de goede intentie van Comité 1915 om
een monument voor de Sayfo Genocide op te richten, laaide jammer genoeg de polarisatie weer
op. Hierbij werd er toegegeven aan twisten en belangen die ondergeschikt zouden moeten zijn aan
het historische leed van onze gemeenschap, het voortdurende trauma en de herdenking van onze
martelaren.

Het naamconflict tussen Aramese Suryoye en Assyrische Suryoye heeft onze gemeenschap in
Nederland jarenlang verdeeld en uitgeput. De huidige patstelling is daar helaas het zoveelste
gevolg van.
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Loopgraven zijn het kenmerk van oorlog, niet van een toenaderingsproces om tot een
gezamenlijke herdenking en een monument voor de genocide te komen.

De Nederlander poldert omdat hij de loopgraven zat is. Het heeft hem stabiliteit, culturele
verankering en economische voorspoed gebracht.

Sterker nog: noemen de Assyrische Suryoye zichzelf geen Nederlander? Noemen de Aramese
Suryoye zich ook geen Hollander? Waarom is deze verenigde houding mogelijk in het geval van
burgerschap van hun nieuwe thuisland maar niet met betrekking tot hun oorsprong? Binnen onze
gemeenschap trekken wij bovendien geen lessen uit de geschiedenis van ons nieuwe thuisland
dat eeuwen van geloofsstrijd en verzuiling achter zich heeft gelaten en zich geschaard heeft achter
het beginsel van ‘eenheid in diversiteit'.

Onze Suryoye gemeenschap in Nederland mag niet langer overgeleverd blijven aan twist en
verdeeldheid over naam en Sayfo symbolen. De twee betrokken belangenbehartigende partijen
van de Suryoye hebben namelijk laten zien dat zij geen lering hebben getrokken uit de vicieuze
cirkel van naamconflicten welke wij als gemeenschap de afgelopen decennia hebben moeten
verduren. Waarom wordt er onnodige polarisatie gezaaid binnen de Suryoye? Wie speelt hier een
ironisch en gevaarlijk spel van uitsluiting met onze inclusieve Suryoyo geschiedenis? Wie speelt
hier de Turken en Koerden - de daders van de Sayfo Genocide - in de kaart? Het Sayfo monument
in het Volkspark zal er vooralsnog niet komen door ons eigen toedoen! Het kan toch niet zo zijn dat
wij in de Syrisch Orthodoxe Kerk samen tot dezelfde God bidden, maar niet samen tot één
gemeenschappelijke herdenking van onze voorouders kunnen komen en zo de internalisering van
de Sayfo binnen onze Nederlandse gemeenschap frustreren.

Stichting Suryoyo Media Foundation ziet graag een eind aan dit naamconflict en, gezien de
ontstane patstelling over het Sayfo monument, vinden wij het daarom belangrijk om andere
culturele, politieke en religieuze organisaties binnen de Suryoye gemeenschap in onze stad te
raadplegen en hun mening en standpunt te betrekken. Stichting Suryoyo Media Foundation staat
klaar om verantwoordelijkheid op zich te nemen, aan tafel te komen en bij te dragen aan een
oplossing voor een gemeenschappelijk Sayfo monument en herdenking. Wij wijzen in dit geval ook
op de officiéle benadering van onze kerken sinds 2015. Deze consequente benadering mag niet
genegeerd worden.

Wij roepen daarom de burgemeester van onze stad Enschede op het ingetrokken besluit tot
oprichting van een Sayfo monument te herzien. Onze oproep is om het proces verder te brengen
onder de naam van onze gemeenschap, de Suryoye, en met het logo zoals uitgedragen door
onze kerken.

Wij als stichting gaan het dialoog graag met alle betrokken partijen aan!

Yusuf Kangus
Namens Stichting Suryoyo Media Foundation
4 januari 2024
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